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Eindelijk is het zo ver! Het nieuwe werkjaar staat voor de deur. Onze 

startactiviteit vindt plaats op zaterdag 21 september! 

Ook dit jaar zijn jullie, ouders en grootouders, na de activiteit meer dan 

welkom voor ons bar- en bedankingsmoment!  Tijdens het barmoment willen 

we graag even stilstaan om de leiders die gestopt zijn te bedanken voor hun 

inzet, evenals onze kookouders voor hun steun. We verwelkomen ook de 

nieuwe bannen en stellen met trots de nieuwe hoofdleiding voor. Een speciaal 

moment voor iedereen dat je zeker niet wil missen! 

We starten zoals gewoonlijk om 14u, de activiteit duurt tot 16u45-17u. Maar 

zoals eerder vermeld, is iedereen nadien welkom voor het bar- en 

bedankingsmoment. Op deze feestelijke manier zetten we het nieuwe KSA-

jaar in!  

Wij hebben er alvast super veel zin in! 

Tot dan?  

De leiding 

 

 

 

Foto’s en nieuwe krantjes zijn steeds terug te vinden op onze site en in de 

facebookgroep, met vragen kun je hier altijd terecht!  

Site: www.ksahallebast.be 

FB groep: https://facebook.com/groups/172457943928/ 

KSA-Instagram: https://www.instagram.com/ksadikkebus/ 

● Kabouters Renée Vancaeyzeele 0468 26 81 55 

● Pagadders Kobe Denolf 0468 21 45 52 
● Jongknapen Nore Verdonck 0468 28 15 20 
● Knapen 

● Jonghernieuwers 

● Hernieuwers 
 

● Hoofdleiding  

Maud Suffys 
Lieselotte Dekindt 
Laura Casier 
 

1. Rune Casier 
2. Aukje Regheere 

0476 50 17 20 
0475 61 14 35 
0472 19 84 73 
 
0476 70 31 68  
0471 27 02 48 

http://www.ksahallebast.be/
https://facebook.com/groups/172457943928/
https://www.instagram.com/ksadikkebus/
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●  KSA Barbecue –  8 september  

 

● Startactiviteit – 21 september  

Het nieuwe werkjaar zit er weer aan te komen, en deze start op 21 
september met een knaller van formaat; onze startactiviteit! 
 
Ook dit jaar zijn jullie, ouders en grootouders, na de activiteit meer dan 

welkom voor ons bar- en bedankingsmoment! Hierbij worden de leiders 

die gestopt zijn worden bedankt, worden onze kookouders bedankt, de 

nieuwe bannen en leider(s) worden voorgesteld alsook de nieuwe 

hoofdleiding! Een speciaal moment voor iedereen dat je zeker niet wil 

missen! 

We starten zoals gewoonlijk om 14u, de activiteit duurt tot 16u45-17u. 

Maar zoals eerder vermeld, is iedereen nadien welkom voor het bar- en 

bedankingsmoment. Op deze feestelijke manier zetten we het nieuwe KSA-

jaar in!  

 

● Belfort op stelten (+12) – 22 september  

Dit jaar doen we met de knapen, jonghernieuwers en hernieuwers 

opnieuw mee aan Belfort op Stelten in Ieper! We verzamelen aan de KSA 

op 22 september om 12u15 om dan met de fiets richting Ieper te gaan. 

 

Vergeet geen volle drinkfles en trek maar je beste clownskleren of circus 

outfit aan!😉  

 

● Halloweentocht – 31 oktober 

Houd je van veel griezelige figuren, pompoenen en horror? Dan is de 

halloweentocht waar je naar zoekt! Onze monsters, zombies en veel meer 

zullen jullie alvast heel graag ontvangen. Meer info/tickets vind je op onze 

website. Hopelijk tot dan! 

 

● Activiteiten 

Wij houden iedere zaterdag activiteit van 14u tot 16u. Afspraak op het 

speelplein van Dikkebus. Iedereen tussen de 6 en 17 jaar is welkom! 
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Vanaf dit jaar zal de inschrijving voor KSA niet 

langer via Stamhoofd verlopen. We stappen over 

naar een nieuw inschrijvingssysteem genaamd 

Ravot. Dit platform is gebruiksvriendelijker en 

biedt ons als organisatie meer mogelijkheden om 

alles vlotter te laten verlopen. 

Binnenkort ontvangen jullie alle nodige 

informatie over hoe het inschrijven via Ravot 

precies in zijn werk zal gaan. We voorzien duidelijke instructies en begeleiding, 

zodat iedereen moeiteloos kan overschakelen naar het nieuwe systeem. 

Blijf dus zeker onze communicatie in de gaten houden voor verdere updates 

over het inschrijvingsproces! 

 

● Lidgeld 

 Gewone Prijs UiTPAS Kansentarief* 

1e kind 40 euro 8 euro 
2e kind 35 euro 7 euro 
3e en volgende kind 30 euro 6 euro 

*zie volgende pagina, kansentarief niet beschikbaar voor iedere UiTPAS-houder 

 

Heel wat mutualiteiten voorzien een tegemoetkoming op het 

inschrijvingsgeld en op de kampen van jeugdbewegingen.  

Op onze website hebben we de voordelen opgelijst: zie 

www.ksahallebast.be/voordelig-naar-de-ksa/mutualiteiten 
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Met UiTPAS Westhoek kan je voordelig deelnemen aan tal van activiteiten. 

Je spaart punten wanneer je deelneemt aan een activiteit bij een UiTPAS-

aanbieder in Diksmuide, Ieper, Poperinge en Zonnebeke. Dit kan bij een 

gratis of betalende aanbod, zowel bij een langlopende reeks of een 

éénmalige activiteit. Voor elke deelname krijg je 1 UiTpunt. 

Deze gespaarde punten kun je dan later inruilen voor een korting op bijv. een 

toegangsprijs, een gratis drankje,… 

UiTPAS wordt onder andere gebruikt door de Sportdienst, de Bibliotheek, 

Sporrewoan, dé Academie en vanaf nu ook in onze KSA. Een pasje voor 

minderjarigen kost 2 euro en wordt verkocht op het stadhuis, in de 

Bibliotheek, in het Perron,... 

Extra info over UiTPAS vind je terug op onze website: 

 www.ksahallebast.be/voordelig-naar-de-ksa/uitpas 

Kansentarief 

Bovenop de bovenstaande voordelen bied UiTPAS ook nog een kansentarief. 

Gezinnen met een beperkt inkomen krijgen hierbij een korting van 80% op alle 

UiTPAS-activiteiten (waaronder onze kampen). Zo komen bijvoorbeeld 

gezinnen met recht op verhoogde tegemoetkoming voor deze korting in 

aanmerking. Zie de onderstaande websites voor meer info / wie nog allemaal 

in aanmerking komt. 

Dit kortingstarief moet ieder jaar vernieuwd worden. Bij het gebruik van 

verhoogde tegemoetkoming kan de UiTPAS op al de normale verkooppunten 

gratis verkregen worden via een klever van de mutualiteit. Als je in aanmerking 

komt door 1 van de andere mogelijkheden zal je moeten langsgaan bij het 

OCMW. 

Extra info over UiTPAS/wie nog recht heeft 

op het voordeeltarief vind je terug op onze 

website: 

 www.ksahallebast.be/voordelig-naar-de-

ksa/uitpas 

 

http://www.ksahallebast.be/voordelig-naar-de-ksa/uitpas
http://www.ksahallebast.be/voordelig-naar-de-ksa/uitpas
http://www.ksahallebast.be/voordelig-naar-de-ksa/uitpas


6 
 

 

Goed Ge(p)luimd! 

KSA gelooft dat humor en plezier essentieel zijn voor de ontwikkeling van 

kinderen en jongeren. Jong zijn is een periode van groei en ontdekking, waarin 

KSA een omgeving wil creëren die zowel educatief als verrijkend is, doordrenkt 

met vreugde en speelsheid. 

Humor versterkt de groepsdynamiek en leert KSA'ers op een positieve manier 

met elkaar om te gaan. Het helpt hen om veerkrachtig te zijn, fouten te durven 

maken en risico's te nemen. Daarnaast verbindt humor kinderen en jongeren 

van verschillende achtergronden en bevordert het inclusie en acceptatie. 

Plezier draagt bij aan de mentale gezondheid door stress te verlichten en 

positieve coping mechanismen te ontwikkelen. KSA is zich bewust van de 

risico's van ongepaste humor en streeft naar een omgeving waar respect, 

inclusiviteit en verantwoordelijkheid centraal staan. We moedigen leiding en 

vrijwilligers aan om humor en spontaniteit te omarmen, zodat kinderen en 

jongeren geïnspireerd worden voor een toekomst vol mogelijkheden en 

vreugde. 
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Renée 

Mila 

Ode 

Lander 

Kobe 

Manon 

Célestine 

Aukje 

 

Maud 

Mats 

Aaron 

Robbe 

 

Nore 

Lise 

Michiel 
 

Lieselotte 

Rune 

Bieke 

Laura 

Briek 

Robin 
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 Zaterdag 21/09 

Hallo super KSA'ers! Na een lange zomer is het eindelijk zover: de KSA 
gaat weer beginnen! Voor onze eerste activiteit hebben we iets heel 
bijzonders: we maken samen een reis naar de Melkweg! Met de hulp van 
onze geweldige vrienden, de astronauten, gaan we er een dag van maken 
die jullie nooit zullen vergeten. Zorg dat je je ruimtepak klaar hebt en 
neem al je vriendjes mee. We gaan samen een fantastisch avontuur 
beleven in de ruimte. We kunnen niet wachten om jullie zaterdag te zien! 
Tot dan! 
 

 Zaterdag 28/09 

Dag Lieve Kaboutertjes 
 
Het is tijd voor de 2e activiteit van het jaar. Er staat een super leuke 
activiteit te wachten op jullie. Tot straks! 
 
Groetjes van jullie toffe leiders 
 

 Zaterdag 05/10 

Beste kabouters Vandaag hebben wij een heel groot probleem. Er is 

gisteren avond ingebroken in de ksa maar we weten niet wie het geeft 

gedaan. Zouden jullie ons willen helpen om te zoeken naar de bandieten? 

Vriendelijke groet kabouter leiding 
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 Zaterdag 12/10 

Lieve kabouters! 

 

Probleem! Probleem! Probleem! Op het eiland Dikkebussinos is de schat 

van de piratenkabouters verdwenen! Ze zijn helemaal in paniek en zo 

verdrietig. Ze willen niets meer doen… Wij vinden het super erg wan tz e 

waren al daaaaaagen aan het varen om deze mysterieuze schat te kunnen 

vinden… 

 

Helpen jullie een handje mee? 

 

Luistervink piraat Lander, Onzettend stoere piraat Ode, Rustige piraat 

Renée en mysterieuze piraat Mila 

 

 

 Zaterdag 19/10 

Beste Kabbies 

 

Er is deze nacht iets heel ergs gebeurt… De bakker is al zijn ingrediënten 

om zijn broden en taartjes te maken kwijt. Ze lijken wel gestolen te zijn!! 

De bakker is ten einde raad en heeft hulp nodig. Willen jullie hem helpen? 

 

Groetjes jullie allertofste leiding 
 

 Zaterdag 26/10 

Dag Kabouters 
 
Het is tijd om te gaan griezelen! Jullie mogen jullie engste outfit uit de kast 
halen! Het zou ook handig zijn om een zakje mee te nemen voor al het 
lekkers dat we krijgen. 
 
Tot straks 
Vele groetjes van jullie griezelige leiders 
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 Zaterdag 21/09 

Hallo super KSA'ers! Na een lange zomer is het eindelijk zover: de KSA 
gaat weer beginnen! Voor onze eerste activiteit hebben we iets heel 
bijzonders: we maken samen een reis naar de Melkweg! Met de hulp van 
onze geweldige vrienden, de astronauten, gaan we er een dag van maken 
die jullie nooit zullen vergeten. Zorg dat je je ruimtepak klaar hebt en 
neem al je vriendjes mee. We gaan samen een fantastisch avontuur 
beleven in de ruimte. We kunnen niet wachten om jullie zaterdag te zien! 
Tot dan! 
 

 Zaterdag 28/09 

Dag liever pagadders 
 

Vandaag gaan we naar een plaats waar de kabouters leven, je de takken 
onder je voeten kan horen kraken en je Kobe kan zien klimmen in een 
boom. Hebben jullie ook zin om een spel te spelen in het bos? Kom dan 

zeker naar de KSA vanmiddag! Tot dan.🌳🌲 

 

Groetjes jullie allerleukste leiders 

 

 Zaterdag 05/10 

Holaaa lieve paggies  

zijn jullie vandaag weer klaar voor een super toffe activiteit? 
Wij allessinds wel!  Hopelijk zien we jullie zaterdag weer ;)  

 

Groetjes van jullie fantastische leiders  
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 Zaterdag 12/10 

HELP HELP HELP 

Hallo stoere speurneuzen🕵️♀️vandaag moeten jullie ons helpen! 

De prinses👸 is ontvoerd 😬 en wij moeten haar terugvinden, maar dat 

kunnen wij helemaal niet alleen😢😔. 

Zouden jullie stoere pagadders ons kunnen helpen? 

Hopelijk tot vanmiddag!  
Jullie loyale leiders 

 Zaterdag 19/10 

Heel veel bomen, modder, takken, paddenstoelen, blaadjes,… 
Kunnen jullie al raden  waar wij naartoe gaan? Trek maar jullie 
camouflagekleren aan, want deze zullen  zeker van pas komen.  

Groetjes van de boswachters Kobe, Manon, Aukje en Célestine 

 

 Zaterdag 26/10 

Halloween 

Het is weer de tijd van het jaar om je engste kostuum aan te doen!  

Ja ja, vanmiddag doen we trick or treat! 🥳 

Tot straks in jullie engste kostuum 💀👻🎃🧟♀️🧙♀️🧙♂️🧙 
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 Zaterdag 21/09 

Hallo super KSA'ers! Na een lange zomer is het eindelijk zover: de KSA 
gaat weer beginnen! Voor onze eerste activiteit hebben we iets heel 
bijzonders: we maken samen een reis naar de Melkweg! Met de hulp van 
onze geweldige vrienden, de astronauten, gaan we er een dag van maken 
die jullie nooit zullen vergeten. Zorg dat je je ruimtepak klaar hebt en 
neem al je vriendjes mee. We gaan samen een fantastisch avontuur 
beleven in de ruimte. We kunnen niet wachten om jullie zaterdag te zien! 
Tot dan! 

 

 Zaterdag 28/09 

Dag lieve jongknapen, 
 
Het ksa jaar is ondertussen al een week van start gegaan en wat zijn wij 
blij. Nu kunnen we weer elke zaterdag ravotten.  
En dat zullen we vandaag zeker doen. 
Trek maar jullie stoere,sluwe en stevige schoenen aan. 
 
Groetjes jullie stoere leiders.  

 

 Zaterdag 05/10 

Hopelijk zijn jullie klaar voor de grootste strijd van het jaar. Vandaag zijn 
jullie geen vrienden maar vijanden. Jullie gaan strijden voor de titel. Wie 
wordt Miss Jonkie en Mister Jonkie?”, dat is de vraag die ons nog rest. 
 

Heel veel succes de jury staat jullie al op te wachten. 🏅💪🏻 
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 Zaterdag 12/10 

Na een kleine maand zou het wel de bedoeling moeten zijn dat jullie 
elkaar al gewoon zijn. Dat jullie de sterke kantjes en werkpuntjes van 
elkaar kennen. Maar is dat wel echt zo? Vandaag kijken we hoe goed jullie 
op elkaar zijn afgestemd en of jullie wel echt weten wie er in je ban zit 
 
Wist je dat... het woord "vertrouwen" afgeleid is van het Oudnederlandse 
woord "troosten," wat "ondersteunen" of "bijstaan" betekent? 
Vertrouwen betekent dus eigenlijk dat je iemand zo goed kent dat je op 
die persoon kunt leunen of steunen wanneer je het nodig hebt. 

 

 Zaterdag 19/10 

Hallo jongknapen 
 
Het is alweer de 4e activiteit! Wat gaat de tijd snel! Nog een weekje en 
dan is het al tijd voor de eerste vakantie. En die hebben we verdiend! 

Maar eerst... Wat gaan we doen? Wassen met citroen? 🍋 
 
Haha, je ziet het als je komt! Eén ding is zeker: het wordt weer supertof! 
Zorg dat je erbij bent! 
 
Groetjes de mega toffe leiders 

 

 Zaterdag 26/10 

Booo Booo Booo  
Vandaag is het weer zo ver, toch wel 1 van de leukste activiteiten van het 
jaar. We gaan de straten weer onveilig maken en met mooie puppyoogjes 
vragen om snoep. Het enigste wat jullie moeten doen is aanbellen en 
‘trick or treat’ roepen. Niet zo lastig toch? Kom dus maar allemaal af in 
jullie mooiste outfit, net zoals de leiding!  
 
Wist je dat... de populairste snoepjes voor trick-or-treat in de VS onder 
andere chocolade, kauwgom en zuurtjes zijn? Chocoladebars zoals 
Snickers en M&M's staan vaak bovenaan de lijst. 
 
Moehahaha 
Mummy Michiel, Nachtmerrie Nore & Lachende geest Lise 
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 Zaterdag 21/09 

Hallo super KSA'ers! Na een lange zomer is het eindelijk zover: de KSA 
gaat weer beginnen! Voor onze eerste activiteit hebben we iets heel 
bijzonders: we maken samen een reis naar de Melkweg! Met de hulp van 
onze geweldige vrienden, de astronauten, gaan we er een dag van maken 
die jullie nooit zullen vergeten. Zorg dat je je ruimtepak klaar hebt en 
neem al je vriendjes mee. We gaan samen een fantastisch avontuur 
beleven in de ruimte. We kunnen niet wachten om jullie zaterdag te zien! 
Tot dan! 
 

 Zondag 22/09 

Nog geen genoeg van jullie nieuwe leiding na gisteren??? Wel vandaag 
doen we mee met BELFORT OP STELTEN!!!!! Klaar om het op te nemen 
tegen alle andere jeugdbewegingen van Ieper en in te zetten op de 
sfeerprijs?  
We verwachten jullie morgen in jullie beste fysieke en enthousiaste staat 
om samen de overwinning aan te gaan. 
 
TOT DAN!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 Zaterdag 28/09 

Lieve knapen 

Vandaag spelen we bingo!!! Saai zou je denken, maar dat kan je pas 
weten als je komt!! Tot zaterdag 

Jullie tofste leiding 
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 Zaterdag 05/10 

Dag knapen! 

Today is the day. Aujourd'hui c'est le jour. Heute ist der Tag. 

Het zal jullie niet verbazen maar vandaag wordt een dag die je niet zo snel 

meer zal vergeten. Zorg dus maar dat je erbij bent want het wordt echt 

wauw! 

Met vriendelijke groeten, 

Jullie kapoenen van de knapen leiding 

 

 Zaterdag 12/10 

Beste Knapen, 

We zijn al Oktober amai dat gaat rap. Jullie hebben waarschijnlijk al 

allemaal een dikke winterjas gekocht voor de winter…. Wel ik kan jullie 

verzekeren dat je deze niet zal nodig hebben tijdens deze activiteit doe 

jullie sportschoenen maar aan want we maken ons klaar voor de 

winterspelen! 

 

 Zaterdag 19/10 
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 Zaterdag 26/10 

Dikkebusseweg 480: Een plek die er overdag misschien onschuldig uitziet, 

maar laat je niet misleiden door het zonlicht. De lucht lijkt er stiller, de 

schaduwen langer. Hier, op dit rustige adres, heeft zich ooit iets 

verschrikkelijks afgespeeld. Iets dat zelfs het daglicht niet kan verjagen. 

Er gaat een verhaal rond over een moordenaar die ooit op deze plek 

toesloeg. Er moeten vreselijke dingen gebeurd zijn. Sommigen zeggen dat 

zijn geest nog altijd rondwaart, wachtend in de luwte van de bomen en 

gebouwen. Niemand weet wie hij was, waar hij precies toesloeg, of hoe 

hij zijn slachtoffers koos... Het enige wat we weten, is dat de waarheid 

ergens verborgen ligt, wachtend om ontdekt te worden. 

Vandaag is het aan jullie om dit mysterie te ontrafelen. Durven jullie het 

aan om de geheimen van Dikkebusseweg 480 te onthullen? 
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 Zaterdag 21/09 

Hallo super KSA'ers! Na een lange zomer is het eindelijk zover: de KSA 
gaat weer beginnen! Voor onze eerste activiteit hebben we iets heel 
bijzonders: we maken samen een reis naar de Melkweg! Met de hulp van 
onze geweldige vrienden, de astronauten, gaan we er een dag van maken 
die jullie nooit zullen vergeten. Zorg dat je je ruimtepak klaar hebt en 
neem al je vriendjes mee. We gaan samen een fantastisch avontuur 
beleven in de ruimte. We kunnen niet wachten om jullie zaterdag te zien! 
Tot dan! 

 

 Zondag 22/09 

Nog geen genoeg van jullie nieuwe leiding na gisteren??? Wel vandaag 
doen we mee met BELFORT OP STELTEN!!!!! Klaar om het op te nemen 
tegen alle andere jeugdbewegingen van Ieper en in te zetten op de 
sfeerprijs?  
We verwachten jullie morgen in jullie beste fysieke en enthousiaste staat 
om samen de overwinning aan te gaan. 
 
TOT DAN!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 Zaterdag 28/09 

Amai, na die startactiviteit van vorige week zijn wij precies toch aan het 
twijfelen of we wel leiding willen geven aan jullie… Deze week is het jullie 
laatste kans om te bewijzen dat jullie de leukste ban ooit zijn!! 
Groetjes 
Jullie (voorlopige) leiding 
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 Zaterdag 05/10 

Nooit te vroeg om te beginnen dromen van een super tof groot kamp… 
toch? Wij hebben er alvast al heel veel zin in, maar we hebben vernomen 
dat jullie wel nog aan wat voorbereiding toe zijn. Geen idee wat we gaan 
doen? Perfect, gewoon afkomen dus!!! 
 
Tot dan 
Groetjes van jullie super strenge leiders 
 

 Zaterdag 12/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zaterdag 19/10 

YESYESYES, het is alweer bijna zaterdag 

 

Dat betekent dat we weer een super toffe activiteit op de planning 

hebben staan… Sla je een hole-in-one of sla je de bal compleet mis, rijden 

we in een golfkarretje of doen we alles te voet… Kun je al raden wat we 

gaan doen, waarschijnlijk niet. 1 ding is zeker, je hebt je zwemgerief niet 

nodig! 

 

Tot zaterdag Jonghernieuwertjes xx 
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 Zaterdag 26/10 

Beste jonghernieuwers 

 

Hopelijk hebben we jullie vorige week al in griezelige sferen gebracht, 

want vandaag is het tijd om jullie act bij de halloweentocht af te werken! 

SPANNEND!!!! 

Verder brainstormen in de loop van de week mag natuurlijk altijd.  

 

Groetjes jullie fantastische leiding 
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 Zaterdag 21/09 

Hallo super KSA'ers! Na een lange zomer is het eindelijk zover: de KSA 
gaat weer beginnen! Voor onze eerste activiteit hebben we iets heel 
bijzonders: we maken samen een reis naar de Melkweg! Met de hulp van 
onze geweldige vrienden, de astronauten, gaan we er een dag van maken 
die jullie nooit zullen vergeten. Zorg dat je je ruimtepak klaar hebt en 
neem al je vriendjes mee. We gaan samen een fantastisch avontuur 
beleven in de ruimte. We kunnen niet wachten om jullie zaterdag te zien! 
Tot dan! 

 

 Zondag 22/09 

Ik weet het, ik weet het… gisteren was het al een feestje met onze 

schitterende startactiviteit en vandaag gaat het feest alleen nog maar 

door! Het is namelijk weer tijd om het op te nemen tegen alle andere 

jeugdbewegingen van Ieper tijdens Belfort op Stelten. We gaan met de 

fiets en vertrekken normaal rond 12u30 (tga nog in de whatsapp komen 

moest et vroeger zijn). Thema dit jaar is circus, dus haal jullie beste 

kostuums maar al boven, want we gaan voor niets anders dan de 

overwinning uiteraard! 
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 Zaterdag 28/09 

Met blote voeten in het zand 
Zit ik op het warme strand 
Daar bouw ik een zandkasteel 
Eentje die ik met niemand deel 
Achter deze grote muur 
Daar gebeurt een groot avontuur 
Want in dit kasteel kan het allemaal 
Al is het nu nog een beetje kaal 
Hier een torentje, daar een raam 
En op de muur schrijf ik mijn naam 
Met een emmertje en een schep 
Duurt het maar even voor ik hem klaar heb 
Nu alleen nog een diepe gracht 
Die beschermt het kasteel dag en nacht 
En daar natuurlijk een brug en een poort 
Want dat is hoe het hoort 
Je leest waarschijnlijk nu dit verhaal en denkt wa is da nu. 
Als je et wilt weten gaje moen kom eh. Tot tefete 

 

 Zaterdag 05/10 

Vandaag zal er helaas geen activiteit zijn, aangezien jullie leiders op Bost-

weekend zijn. Samen met een paar van jullie uiteraard. Dus voor zij die 

nog meewillen, inschrijven maar! zie whatsapp voor meer uitleg xp 

 Zaterdag 12/10 

Vandaag is het jullie dag, lieverds. Tijd om een eerste keer te bewijzen wat 
voor een topleiders jullie wel niet zullen zijn!  
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 Zaterdag 19/10 

Wist je dat Napoleon Bonaparte zo klein was dat hij altijd op een speciaal 
verhoogde stoel moest zitten om indrukwekkender over te komen bij zijn 
generaals en tijdens officiële gelegenheden? Volgens het verhaal zou hij 
slechts 1,50 meter lang zijn geweest, wat hem de bijnaam "Le Petit 
Caporal" opleverde.  
 
Nu denk je misschien “maar dat wist ik toch al lang” wat betekent dat je 
een grote leugenaar Bent want dit is niet eens waar. 
Kom naar de ksa voor nog wat van min leugens 

 

 Zaterdag 26/10 

Het is bijna zover! Onze halloweentocht staat voor de deur en omdat wij 
een spetterende act van jullie verwachten, krijgen jullie vandaag nog de 
tijd om de puntjes op de i te zetten! DUS DOE JULLIE BEST, HE! 
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